
Lieve lezer,

We leven in schaduwen, maar stralen zo fel.
We bouwen werelden van dromen, eindeloos en snel.
Hun regels, hun hokjes – wij passen daar niet in.
Onze vleugels van licht dragen ons verder, een nieuw begin.

Wij zijn de anderen, wij horen niet bij hen.
We passen niet in hun laatjes, we breken de stem.
We reizen door het universum, zo ver en zo vrij.
Wij zijn de anderen – zij bereiken ons nooit, hoe hard ze ook proberen.

Zij vullen hun laatjes, gedreven door angst,
maar wij vinden de sterren, daar waar de ruimte ons vangt.
Hun woorden verwaaien, verloren in de tijd,
maar onze melodie blijft – die klinkt altijd.

We zijn vonken in het oneindige licht.
We dragen de hemel in elk vergezicht.
Terwijl zij stilstaan, vliegen wij voorbij,
met een vlam in ons hart, maken wij dromen realiteit.

Dit zijn wij. Dit is wie we altijd zullen zijn.
Vrij. Onbegrensd. En altijd anders.

Met licht en ruimte,
De Anderen tel1.nl
😊

https://tel1.nl/

